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Uitgever       
 
Buurtcentrum De Vierkap  

 Redactie,  
Jannie en Cees Suurland.  
 

Eindredactie 

Kees van der Heijden   
inforedactie@oudverlaat.nl 
   

Infobezorgers 

Barend Stofbergen. 
Gina van Dooren. 
Joost Speksnijder. 

 
Abonnementen  

De Vierkap Info verschijnt 4 keer per jaar. 
Voor de inwoners en de daar gevestigde 
bedrijven in Oud Verlaat is de Vierkap 
Info gratis. Voor oud-bewoners en 
geïnteresseerden kunnen wij de Vierkap 
Info opsturen tegen een geringe 
vergoeding.  

Correspondentieadres  

Jannie Suurland  
Marcel Duchampplein 47(vanaf 1februari) 
3059 RD Rotterdam  
Tel: 010 -4569161  
jannie.suurland@gmail.com 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

   
 

Klaverjassen; vrijdag 23 december, 

donderdag 5 januari, vrijdag 20 januari, 3 

en 17 februari, 2 maart, donderdag 15 

maart, vrijdag 30 maart, 13 en 27 april en 

11 mei. Aanvang 20.00 uur.  

 

Soos; dinsdag 10en 24 januari, 6 en 20 

februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1 en 

15 mei. Aanvang 14.30 uur. 

 

Boxen; woensdag 17.30 t/m 18.30 uur 

jeugd en woensdag 19.30 t/m 20.30 uur 

ouderen. (niet in schoolvakantie) 

 

Inloopmiddag; zaterdag 4 en 25 februari, 

30 maart en 21 april. Aanvang 16.30 uur.  

 

Knutselclub; woensdagmiddag  13.30 tot 

15.00 uur, 18 januari, 15 februari, 21 

maart, 18 april, 30 mei en 20 juni. 

 

Toneelrepetities; Maandag vanaf 20.00 

uur van september tot eind maart. 

 

Dansen; Vrijdag 13 en 27 janauri, 10 en 

24 februari, 9 maart, 6 en 20 april en 4 mei. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

ToneelvoorstellingenTante Sjaan; 

16 en 17 maart 2012. 

23 en 24 maart 2012. 
 

Oud papier voor de school bij de 

Vierkap; Vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur 

en zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur. 

26-30 januari, 23-27 februari, 29 maart-2 

april, 26-28 april, 24-28 mei en 5-9- juli. 

 

Nieuwjaarsreceptie; Op 14 januari vanaf 

19.00 uur tot 20.00 uur voor de 

vrijwilligers. Daarna voor iedereen die een 

balletje wil gooien buiten met joule de 

boules. 

 

mailto:jannie.suurland@gmail.com
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Bestuur 
 
Voorzitter 
Marieke Luijt. 
 
Secretaris 
Hans de Vroedt 
Strandweg 25 
2761 DM Zevenhuizen 
010-2096888 
hans@oudverlaat.nl 
 
Penningmeester 
Dhr. J. Hermus 
Vlietkade 31 
2761 DT Zevenhuizen 
Tel. 010-4561183 
 
Bestuursleden 
 
Mevr. J. Suurland  
Marcel Duchampplein 47(vanaf 1 februari) 
3059 RD  Rotterdam 
Tel. 010-4569161 
Jannie.suurland@gmail.com 
 
Dhr. P. Meijer 
Vlietkade 21 
2761 DT  Zevenhuizen 
Tel. 010-4201380 
 
Suzan Hermus 
Vlietkade 31 
2761 DT Zevenhuizen 
 
Mevr. F. Heilker 
Vlietkade 21 
2761 DT Zevenhuizen 
Tel. 010-4201380 
 
Bestuurslid J&J 
Dhr. H Swemmelaar 
Wollefoppenweg 14 
2761DP Zevenhuizen 
Tel. 010-4550921 
 
Beheer  
Linda Boeve 
Wollefoppenweg 145 (vanaf 1 februari) 
2761 DL Zevenhuizen 
Tel 06-38314223 

boevebelinda@gmail.com 
 
Site http://www.oudverlaat.nl/Be 
stuur 
Vrijwilligers Vierkap 

Vrijwilligers Vierkap 

Baas Dicky 

Balke Anja  

Beek Willem en Janneke 

Boer Martine de 

Vrijwilligers Vierkap 

Boudewijn Carolijn en Ton 

Brouwer Ton en Inge 

Brouwer Anouk 

Dooren Linda en Rob 

Drunen Maaike van 

Elshout Jamay van de 

Elshout Gè van den 

Have Gerrie en Hans van de 

Heijden Kees van der 

Hermus Ella en Jan 

Hermus Suzan 

Hoeven Raldi van de 

Karreman Aad 

Koetsier Carla 

Krijgsman Gerrie 

Krijgsman, Marco 

Leeflang, Silvia 

Luijt Marieke 

Maasland Teus 

Mannekes Bram en Cisca Nieuwveld 

Matlener Johan 

Meijer Peter en Femke Heilker 

Melker Nel de 

Nieuwland Pleun en Aad 

Okhuijzen Riet en Ed 

Oskam Huib 

Paul Rita 

Reijm Wilco en Sandra 

Snoei Linda 

Spek Miranda van der 

Stofbergen Trijnie en Barend 

Stofbergen Arie 

Suurland Jannie en Cees 

Swemmelaar Herman en Willeke 

Hoogland 

Swemmelaar Sanne 

Taal Yvonne en Cock 

Veelen Kees en Marjan van 

Veen John van  

Vroedt Rita en Hans 

Winkel Elma 

Zwart en Kees de  

http://www.oudverlaat.nl/Be
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Van de Redactie. 

 

Alle inzenders van kopij worden weer bedankt. Heb je een stukje voor de volgende Info: 

stuur het op. Het is altijd welkom. Foto‟s apart svp. Fijne feestdagen en een goed begin. 

Namens de hele redactie, (met Jannie en Cees Suurland) weer veel leesplezier. 
 

                                                            Kees van der Heijden, Eindredactie. 

Beste Oudverlaters, Ex Oudverlaters en vrienden van Oud-verlaat. 

 

Femke heeft mij gevraagd de honneurs waar te nemen en een stukje te schrijven in de 

wintereditie van ons geliefde 4Kap blad. Hopelijk is dit maar voor tijdelijk want haar stukjes, 

geschreven uit het hart, zijn niet te evenaren. 

 

Femke en haar Familie hebben een moeilijke periode te doorstaan met een ernstige zieke 

vader en we wensen hen dan ook sterkte om dit moeilijke deel van hun leven goed te kunnen 

dragen. Helaas komt het nu je ouder wordt steeds vaker voor dat je zelf of je familie en 

vrienden om je heen getroffen worden door een ernstige ziekte en ben je dan weer heel blij 

met ons Oud-Verlaat waar iedereen met elkaar meeleeft en elkaar steunt in moeilijke tijden. 

 

Voor veel mensen is de herfst ook een moeilijke tijd, de dagen worden korter, de bladeren 

vallen van de boom, het wordt koud en soms mistig maar laten we proberen er ook het mooie 

van te zien want een mooiere gekleurde natuur zie je verder het hele jaar niet en kijk eens 

hoe mooi een spinnenweb kan zijn! 

 

  
 

Ook de winter heeft zijn charmes bekijk de foto‟s op www.oudverlaat maar eens onder het 

hoofdstuk Archief / omgeving en je wordt weer blij.  

 

We steken de openhaard aan en sloven ons weer uit voor Sinterklaas en maken  

ons weer druk om voor een ieder een passend cadeautje te kopen met de kerst. We verheugen 

ons weer de kerstboom op te zetten en versieren ons huis weer om met familie en vrienden 

een fantastisch kerst en oud en nieuw te vieren. 

 

Buiten koud guur en nat, binnen warm knus en gezellig! Als we geluk hebben, kunnen we de 

schaatsen weer onder binden en wandelen met een frisse neus …….de Winter is zo slecht 

nog niet! 

  

http://www.oudverlaat/
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Helaas zit onze economie in zwaar weer en hebben we er direct of indirect allemaal mee te 

maken. Mijn advies is: laat je niet gek maken met al dat doemdenken want we hebben het 

nog zo slecht niet vergeleken met het zuiden van de eurozone en laat de euro‟s rollen.  

 

Over de activiteiten in de herfst kunnen we kort zijn maar de inloopmiddagen doen het goed, 

zo nu en dan maakt een vrijwilliger een heerlijke maaltijd die met liefde is klaar gemaakt en 

blijven we weer langer hangen in de vierkap dan gepland was. 

 

Het bestuur doet weer zijn best om het voortbestaan van de Vierkap te regelen maar we 

kampen wel met een redelijk dichtgedraaide subsidiekraan en zullen dus moeten zorgen dat 

er inkomsten worden gegenereerd om ons broek op te kunnen houden. Hebt u ideeën laat het 

ons dan weten ……..en vele handen maken licht werk blijft een goede waarheid. 

 

De vierkap draait op volle toeren en we zijn al weer plannen aan het maken voor volgend 

jaar en hopen dat jullie er weer allemaal bij zijn. Om het jaar af te sluiten wenst het bestuur u 

en uw familie een prettige kerst en een goed oud en nieuw maar bovenal een gezond 2012. 

 

Hans de Vroedt ( nu een half jaar bestuurslid ) 

Buurtberichten. 

 

Welkom in Oud-Verlaat. Steve en Olga Frij, Rottekade 24. 

 

Trijnie en Giel de Graaf (wollefoppenweg 157) zijn 55 jaar getrouwd. 

Gefeliciteerd.     ( zie foto hiernaast) 

 

IPC Captains Dinner aan boord van Hr.Ms. Rotterdam 

 
Locatie: Van Ghent Kazerne Rotterdam 

Tijdstip: 19 januari 2009 

Gesprekspartners: kolonel der mariniers Carlo van den Berg, commandant van Ghentkazerne 

en Rob Visser, voorzitter Charity & Sport. 

Vraag van kolonel van den Berg aan ondergetekende na evaluatie IPC Gala 2008 in St. 

Laurenskerk te Rotterdam: En Rob wanneer organiseer je het volgende gala voor het 

Internationaal Paralympisch Comité (IPC)? 

Antwoord: Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Het kost mij als éénpitter te veel 

hoofdbrekens en energie. Ik wil er echter wel uiterst goed over nadenken indien de Marine een 

schip wil beschikbaar stellen voor de organisatie van een gala. 

Drie maanden later: Ik dien een officieel verzoek in aan Luitenant- generaal de mariniers 

Zuiderwijk, commandant Zeestrijdkrachten met de vraag een marine schip beschikbaar te 

stellen voor een gala. 

November 2009: Hr. Ms. Rotterdam komt ter beschikking van Charity & Sport om het „IPC 

Captains Dinner‟ te organiseren. Uniek in het meer dan 400 jarig bestaan van onze marine, 

want voor de eerste keer in haar meer dan 400 jarige geschiedenis werd er een schip 

beschikbaar gesteld voor het goede doel. En niet het eerste het beste schip, maar het één na 

grootste van onze marine, het Landings Platform Dock Hr. Ms. Rotterdam. 
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Al snel werd de datum van het gala op 2 september 2011 gesteld en het IPC leverde het project 

aan voor de te verkrijgen gelden t.w. „Youth Training Camps‟ voor gehandicapte kinderen in 

Latijns Amerika.  

 

En toen begon het grote werk. Er moesten 30 tafels a € 6.000, - per stuk verkocht worden, 

artiesten moesten worden ingehuurd, aanvullend personeel voor de avond moest gevonden 

worden omdat de marine zowel in de keuken als in de bediening niet genoeg mensen had. 

Honderden bedrijven moesten worden aangeschreven om tafels te kopen, de hele catering lag in 

handen van de marine, maar de totale inrichting van het voertuigendek, drie verdiepingen onder 

de brug en midden in het schip, moet door ons verzorgd worden. Het inhuren van dertig tafels 

met volledig bestek, bloemen etc., de wervingsfolder, het programmaboek, prijzen voor de 

veiling en loterij en noem nog maar honderden zaken op. 

 

In de tussentijd natuurlijk vele andere meer technisch zaken waarbij ik gelukkig zeer veel hulp 

heb gekregen van Marianne, het technische brein van de familie Visser.  

 

Tot mijn geluk werd het hoofdkwartier van de organisatie aan de Rottekade in maart jl. 

versterkt met werkstudent Laurens uit Nesselande. Zonder Laurens zou ik de laatste maanden 

reddeloos verloren zijn geweest, want een jongeman van 27 kan zeker meer dan een oudere van 

haast 70. 

De laatste maanden waren hectisch mede om het feit dat HKH Prinses Margriet in haar functie 

als „member of the Honorary Board of the IPC‟ de wens te kennen had gegeven onze gast te 

zijn. Dan wordt er een heel circus in gang gezet en moet de burgemeester en de commissaris 

van de Koningin ook acte de présence geven. De laatste twee weken waren slopend. Dagen van 

12/14 uur niet ongebruikelijk, vooral om het feit dat er zoveel kleine zaken dan nog te regelen 

zijn. De hele voorbereiding bij het bezoek van lid van het Koninklijk Huis vergt extra 

inspanning. Besprekingen met haar secretariaat, beveiliging, politie etc. 

 

Dan eindelijk 2 september en wat een geluk…prachtig weer. Alle tafels op één na verkocht, dus 

ruim 290 gasten die zich moesten verzamelen bij de werf van Historisch schip „De Delft‟ en 

vandaar, niemand wist iets, met sleepboten en landingsvaartuigen van de marine naar Hr. Ms. 

Rotterdam werden gebracht. Een enorme verassing voor velen en een zeer goed begin.  
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Na de ontvangst door de commandant van Hr. Ms. Rotterdam een borrel op het helidek met 

muziek van de Steelband van het Korps Mariniers, waarna als absoluut hoogtepunt een demo 

van het Korps Mariniers. Een overval van Somalische kapers op een vrachtschip met bevrijding 

door leden van het marine keurkorps. Hoe hebben we ze zo gek gekregen! 

 

Daarna ontvangst van HKH Margriet, 

Aboutaleb en Janssen door de 

commandant van Hr. Ms. Rotterdam, 

Commandant Zeestrijdkrachten 

Viceadmiraal Borsboom en 

ondergetekende. Ik had de eer de gehele 

avond de tafelheer te zijn van Prinses 

Margriet. 

 

Bij de voorbereidingen en de dag zelf 

hebben wij geweldig veel hulp gehad 

van leerlingen van het Zadkine College 

uit Rotterdam die in opleiding zijn voor 

de bediening en kok in restaurants. Een fantastische uitdaging voor deze jongelui tussen de 17 

en 19 jaar. Daags voor het gala moest het voertuigendek van een garage omgebouwd worden 

tot een prachtig feestzaal. Donderdagmorgen rond 07.00 uur stond Marianne met 40 man 

hulptroepen klaar dit geweldige karwei aan te pakken. Na ruim acht uur stond de gehele marine 

versteld van de absolute metamorfose t.w. een prachtige zaal vol met bloemen, meters hoge 

posters van gehandicapte topsporters en vele andere versierselen. 

 

Na het optreden van het Rotterdams Jongenskoor, de hele avond 

stond in het teken de stad Rotterdam een heerlijk Indisch diner. 

Met begeleiding van het Dansorkest van de Marinierskapel werd 

er een modeshow gehouden, een optreden van professionele 

dansparen, Joke Bruijs en als absolute uitsmijter onze mystery 

guest Lee Towers. Leen is al jaren lid van de Raad van Advies 

van mijn stichting. Het hele schip ging volkomen los en was een 

prachtige opstap naar de veiling die wij gehouden hebben met als 

opbrengst € 50.000, -. De loterij bracht 12.000, - op en het totaal 

van de avond € 155.100, - mocht ik aan het eind van de avond 

overhandigen aan Sir Philip Craven, president van het IPC. 

 

Doodmoe, maar enorm tevreden daarna met Marianne afgereisd 

naar ons stulpje in Zeeland en toch weer denkend aan iets volgends. Het bloed kruipt toch waar 

het niet gaan kan. 

 

Wilt u meer weten over deze organisatie ga dan naar www.charityensport.nl 

 

Fijne feestdagen, Rob Visser 
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Belangengroep Oud Verlaat 
 

Zoals in de vorige Info aangekondigd hebben we een afspraak met het gemeentebestuur 

kunnen maken. Het overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en het moet gezegd worden, het 

was een plezierig en constructief overleg. Een grote verbetering in vergelijking met het laatste 

gemeentebestuur van Zevenhuizen-Moerkapelle, waarmee eigenlijk geen overleg mogelijk 

was. 

 

Wat kwam er zoal ter sprake? Het is gebleken dat een aantal onderwerpen ook ter sprake is 

gekomen bij het Qwiek-overleg in 7 Lake, dat na ons overleg is gekomen. 

 De toekomstvisie van het gemeentebestuur is dat er voorlopig geen fusies komen en dat 

de gemeente ongedeeld blijft. Dus Oud Verlaat blijft bij Zuidplas. De grenscorrectie is 

door Zuidplas en Rotterdam geaccordeerd op de gedeelde percelen aan de 

Wollefoppenweg na. De gemeente is met de bewoners in overleg. 

 Geluidsoverlast bij evenementen in en rondom Oud Verlaat, zoals in Nesselande 

(Culinesse, Leontien‟s rides), Lansingerland (paarden, mountainbiken, popconcerten). 

 Handhaving: Onder andere de Brasserie „t Zonnetje heeft alweer maanden geleden een 

illegale uitbreiding gebouwd. De gemeente bestudeert dit en zal de uitkomst met ons 

delen. 

 Verkeer en bereikbaarheid voor met name vrachtvervoer. De aanrijtijden voor 

brandweer en ambulance vallen binnen de normen, maar de gemeente overlegt wel met 

Rijnmond over samenwerking. 

 Beleid Hoogheemraadschap inzake de Rotte en de Nessepolder. De laatste jaren is het 

peil van de Rotte verhoogd, zodat een aantal bewoners last heeft gekregen van lekkende 

kades. Het Hoogheemraadschap doet hier niets aan. Om de doorstroming in Rotterdamse 

wijken te verbeteren is de capaciteit van de inlaat van de Vliet bij het café vergroot, 

maar niet de uitlaat, zodat het peil gevaar loopt te hoog te worden. 

 

Een aantal punten, zoals de Eendrachtspolder en de afkalvende oevers van de plas, kon wegens 

tijdgebrek niet behandeld worden. Afgesproken is die bij een volgend overleg weer op de 

agenda te zetten. 

 

Namens het bestuur van de Belangengroep Oud Verlaat wens ik iedereen prettige feestdagen 

toe en een goed Nieuwjaar! 

 

Ton de Snoo, December 2011 
 

                             
4 - Roof Boxing 
 

Jaha lezertjes, het is al weer een tijdje terug dat schrijver dezes iets van zich liet horen. Maar 

vooruit hier ben ik weer en het is weer raak in de boksgroep. 

Gucci, Armani, Hugo Boss, Tom Ford, Gianni Versace en 4 Roof Boxing wat is de 

overeenkomst, nu dat ga ik u zeggen……….. 
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    Mode!!!! 
 

4-ROOF BOXING gaat ook in de mode en niet zo maar een niemand dalletje, nee na de 

fantastisch glimmende broekjes (fantastisch sloeg op het glimmend weet u nog wel). Komen 

er kekke shirts met opdruk in de omloop alleen voor leden. Voor sommige leden kleden deze 

shirts heus lekker af. 

 

Neem nou het lidje dat zo maar door de ballotage is gekomen.  B. V. uit N a/d IJ is 

onherkenbaar in dit shirt. En ook onze Amerika reiziger H. P. kun je zo uittekenen als hij dit 

Shirt aan heeft (wel veel potlood meenemen graag). 

Maar het best ziet de oud kapper uit Krimpen eruit met dit shirt. Het lijkt warempel wel of hij 

7 kilo kwijt is. Kortom 4-roof boxing timmert aan de weg en anders timmeren we elkaar op 

het gezicht. 

  

Maar wordt er ook nog getraind zult u zich 

als trouwe volger van dit illustere 

gezelschap afvragen? Jawel hoor en hoe!!! 

Iedere week laten Gé, Kees en Johan ons 

alle hoeken van de zaal zien en sommige 

onder ons zien na een aantal inspanningen 

er uit als een krijtje. Dan bedoel ik niet de 

vorm maar de kleur. 

 

Maar de variatie aan oefeningen blijft 

onveranderd groot en we leren steeds beter 

boksen en schoppen. Kortom het is en blijft een gezellige boel op woensdagavond tussen 

19:30 uur en 20:30 uur in de 4-Kap. 

 

Om de gezelligheid te illustreren zijn er een aantal foto‟s gemaakt waarop de aandachtige 

kijkertjes kunnen zien dat we sommige trainers op handen dragen. 

 

Ik beloof u binnenkort te komen met een mode rapportage waar Vogue de vingers bij af zal 

likken. 

 

Overigens zijn er als collectors item 

ook 4-Roof Boxing stickers te 

verkrijgen schroomt u niet en bel 

aan bij de overbuurman van de 4- 

Kap en vraag om de stickers. T. B. 

zult u graag te woord staan (daar is 

hij goed in) en zal desgevraagd een 

sticker van 4 –Roof Boxing aan u 

overhandigen. 

 

 

Tot de volgende keer. 
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Soos Levensvreugd. 

 

Na jaren achter de schermen de Soos 

gevolgd te hebben, heb ik mij laten 

overhalen om bij de Soos te komen. 

Ten slotte heb ook wel die leeftijd. 

En ik moet zeggen, ik heb er geen spijt 

van. Het is heel erg gezellig. 

 

Half drie krijgen we koffie met wat 

lekkers, vaak trakteert er een lid. Om 

de beurten heeft Eén van de drie dames de leiding. We beginnen met een lied, daarna een 

stukje uit de Bijbel. Met aansluitend iets uit de Elisabeth bode of iets anders. Vaak heeft 

iemand nog een leuk gedicht. Dan worden de tafel verzet voor de activiteiten. 

 

Circa tien dames gaan er de mooiste kaarten maken onder leiding van Sjaan van Minnen. Zij 

doet thuis de voorbereiding. De anderen gaan rummicub spelen of klaverjassen. Bij de tafels 

van kaarten maken, wordt wat afgekletst (geen roddels). 

 

Om vier uur wordt er nog een kopje koffie geschonken. Nog een lied gezongen, wat een van 

de leden heeft uitgekozen.  

 

Om half vijf staan de auto‟s weer klaar voor de mensen die zelf geen vervoer hebben. Zo 

kunnen de oude Oud-Verlaters toch naar de Soos komen. 

 

Sinterklaasmiddag is gevierd met bowlen in Lake7, met koffie, drankje en boterletter, 

getrakteerd door Lake 7, ook de kruidnootjes ontbraken niet. 

Iedereen gooide enthousiast. Wim van Dieren gooide het hoogst en won een staaf. 

 

Op 20 december is kerstmiddag. Gasten zijn dan ook welkom.  

 

Wist u dat de Soos eind maart al 30 jaar bestaat. Dat wordt de laatste middag gevierd. Hoe! 

Dat blijft nog even een verrassing. En dat al 30jaar onder leiding van Jannie Reijm, Alie Bos 

en Jannie Stofberg. Proficiat en dat jullie gezond mogen blijven om dit te nog jaren te doen. 

 

Verder wensen wij vanuit de Soos 

iedereen fijne kerstdagen en gezond 

2012. 

 

Dinsdag 10 januari beginnen we 

weer in het nieuwe jaar om half drie. 

 

Vr groet Jannie Suurland 
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AUTOSERVICE  
PEET SCHENK   

 

 Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s met garantie 
 Onderhoud, APK-keuring, Reparaties en Schadeherstel 
 Eventueel vervangend vervoer beschikbaar   
 
Strandweg 13   
2761 DM  OUD VERLAAT (aan de Zevenhuizerplas) 
Tel.: 010-45.50.459  Fax: 010-22.80.943 

Email: info@autopeetschenk.nl    
Internet: www.autopeetschenk.nl 
 

 

 
Voor installatie,onderhoudt en reparatie van airco‟s in uw auto,huis of kantoor. 

Tevens het adres voor verkoop en onderhoudt van alle merken transportkoelmachines.  
 

CMS Mobiele aircoservice&transportkoeling 

Hoofdweg zuid 64 c 

2912EE Nieuwerkerka/d IJssel 

Tel 06-55135738 

Fax 0180-319763 

E Mail cmsairco@zonnet.nl 

Dealer van Gree&Fuji air-conditioning en Zanotti&Mitsubishi transport koelmachines   
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Vorige keer in : de wel niet leuke week 
 

Ze probeert echt alles te doen om nog langer bij de dokter te zijn. Nou Liza kom. Zegt 

haar vader. Ze rijdt met de rolstoel dromerig  de gang op. Haar vader geeft hem een 

hand en bij de deur een knipoog.     

  

Het nieuwe deel: 

 

(in de auto naar de dokter) „Pap is die leuke dokter er weer?‟ Ja want onze eigen dokter heeft 

een vergadering. Yes! Roept ze. Kijk ik heb een brief voor hem!!! „Ga je die zo geven?‟ 

Vraagt papa. Nee, ik laat hem achter.(eenmaal aangekomen bij de dokter). Hoi Liza, alles 

goed? Ik ga vandaag je gips eraf halen. Klaar, zegt de dokter. Bedankt, zegt Liza en ze geeft 

hem een hand. Dag. En ze loopt met haar vader weg. Als ze buiten zijn knipoogt ze naar haar 

vader. Het is gelukt. „Wat stond er eigenlijk in die brief?‟ vraagt papa. 
 




 

wat mooi!  Volgende dag: 
 

Tring tring. O’ ik doe wel open. zegt Liza. Hoi Lex, hoe vond je de brief? 
Vraagt ze. Geweldig en ik vind jou ook leuk en ik wil graag met je uit. 
Sniksniksnik, hoort Liza achter zich. ( daar staat haar moeder samen met 
haar vader ) onze dochter wordt volwassen.  Maaaaaaaam!!!!!!!!!!  
Toen waren ze gelukkig samen. 

 

Dit was het drie delige verhaal geschreven door Demi Jane Meijer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jongerencafé in de vierkap  

 

Op Zaterdagavond 12 november was er jongerencafé in de Vierkap. Dit hield in dat het ook 

echt alleen voor de JONGEREN, voor Oud Verlaat en omgeving, was bestemd. 

 

Er was een gezellige opkomst, maar we zaten daar ook met een speciale reden. Er kwam 

namelijk ook een jongerenwerker van de Zuidplas. We hebben met elkaar onze hersens laten 

kraken om leuke ideeën te bedenken wat wij graag zouden willen in Oud Verlaat voor ons 

zelf, de jongeren dus. Er zijn een hoop leuke en nieuwe ideeën naar voren gekomen en 

hopelijk komen een aantal van onze wensen ook in vervulling.  

 

Ook was het verder een zeer gezellige avond, die nog tot in 

de late uurtjes doorging. We hebben gezellig met elkaar 

gekletst, wat gedronken en ook aan de pooltafel werden 

spannende competities gevoerd.                                   

                                                                                                                            

Van Sanne Swemmelaar. 
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Qwieke dorpsdag Oud Verlaat 

 

Het verslag Qwieke dorpsdag Oud Verlaat van 8 November 2011 is niet in deze Info 

opgenomen  omdat er onvoldoende ruimte beschikbaar was. Maar het verslag is wel te lezen 

op www.oudverlaat.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toneelgroep Tante Sjaan is weer bezig met een leuk stuk wat zal gaan heten; SCHUIF 

EENS EEN BEETJE OP SCHAT; (Oorspronkelijke titel Komkommertijd van Karl 

Slotboom) 

 

DeUitvoeringen zullen zijn 16/17 maart en 23/24 Maart 2012. Noteer het alvast in de agenda. 

Het speelt zich af in een Hotel. 

 

Omdat Marie de eerste prijs heeft gewonnen met het oplossen van een kruiswoordpuzzel in 

de story, krijgen zij en haar man een volledig verzorgde vakantie. 

Vakantie aangeboden in een hotel op het platteland. 

 

Tegelijkertijd arriveert Marion in het Hotel. Wanneer Marion even gaat eten in het Dorp 

geeft de Piccolo per ongeluk de kamer weg aan een stelletje en wanneer de eigenaresse van 

het hotel zich met de zaak gaat bemoeien, is dit het begin van een groot aantal verwarringen. 

Een geweldig stuk wat je uiteraard gezien moet hebben.! 

Tot in Maart!!!!! 

 

Dansen in de Vierkap 

 

Ook dit seizoen zijn we weer begonnen met dansen in de 

Vierkap.  Helaas heeft een van de paren ons moeten verlaten 

vanwege verschillende ongemakken. Ja dat ga je krijgen. 

We worden allemaal een jaartje ouder. 

 

Inmiddels heeft een nieuw paar zich aangemeld zodat het 

wederom een gezellig groepje dansers zijn. 

 

Mocht er een mannelijke danser zijn die eens een dansje wil 

wagen, schroom niet en kom langs. We kunnen nog een 

mannelijke danser gebruiken. 

 

Verder bent u altijd welkom eens een kijkje te nemen, een drankje te drinken of een dansje te 

wagen.          Edwin Okhuijzen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De opbrengst van de collecte voor Diabetes Fonds die gehouden werd in Oud-Verlaat van 

31 oktober t/m 5 november heeft 513,31 euro opgebracht. 

 

Alle gevers, geefsters en collectanten hartelijk dank voor dit resultaat. Corry Verduyn, 

(collecteleidster). 

Tel. 06-16028465 

http://www.oudverlaat.nl/
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Hoi knutselkinderen en moeders!! 

Afgelopen jaar hebben we veel geknutseld met de kinderen in de Vierkap. We 

hebben inmiddels een leuk vast clubje opgericht maar zijn nog niet compleet 

en zouden het leuk vinden als jullie er ook bij kwamen. 

 

De kinderen maken vissen, Halloween 

snoeptasjes, een Vaderdag verzamelrek, een 

aantal schapen, schilderij voor de Pasen, 

kruidnootjes bakken voor Sinterklaas enz. enz. 

 

De moeders die erbij blijven(voor de kleinste 

kinderen) en voor de gezelligheid, drinken 

gezellig een kopje koffie of thee. Al met al vliegt het anderhalf uur 

voorbij!!!Volgend jaar knutselen we vrolijk weer verder en wel op: Woensdag 18 

januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 30 mei en 20 juni.   

     

We beginnen om half 2 tot 3 uur en het kost 2,50.  Tot de volgende knutsel!!! 
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Winter, koud hè …..? 
 

 
Eigenlijk is het helemaal niet zo koud voor de tijd van het jaar. Denk eens aan ongeveer een 

jaar geleden, toen lag er tenminste sneeuw in deze contreien. Nu moet ik de eerste vlok nog 

zien te ontdekken. 

 

Een ander verhaal zijn de donkere dagen voor de kerst, die heb ik wel ontdekt en die hebben 

er voor gezorgd dat ik toch in, de voor deze dagen, juiste stemming begin te verkeren. 

 

De kerststemming. 
 

De winkeliers zullen het nog wel een paar dagen druk hebben, maar dat is voor hen 

wenselijk, denk ik.  

De jeugd ziet waarschijnlijk reikhalzend uit naar de kerstvakantie en dan zou het voor die 

categorie mensen wel leuk zijn als er ijs op de sloten en vaarten lag. En/of een aardig pak 

sneeuw. Even afwachten nog. 

 

Nu even over het klaverjassen in de Vierkap. 

In een eerdere uitgave schreef ik dat het klaverjasseizoen 2011 – 2012 van start was gegaan 

met een matige bezetting, maar dat we dat gewend waren in voorgaande jaren. Tot nu toe 

herstelde die opkomst zich na een paar weken. Nu moet ik echter constateren, dat van herstel 

van de bezetting nog weinig sprake is. De cijfers van het vorige seizoen overtreffen wordt 

een moeilijke zaak. 

 

Wat de oorzaak is? Ik weet het niet. 

Misschien is de animo gewoon een beetje weg. Misschien durft men niet meer naar de 

Vierkap te komen om een kaartje te draaien of is men simpelweg vergeten waar de Vierkap 

te vinden is. 

 

Wat die laatste mensen betreft: ik zal u uit de brand helpen. De Vierkap is gevestigd op het 

adres  Vlietkade 37, 2761 DT Zevenhuizen. 
Wat de groep mensen betreft die niet durven: We eten u niet op. In tegendeel, we heten u van 

harte welkom en nodigen u bij deze uit om eens mee te komen klaverjassen. 

En als de animo verdwenen is: jammer, maar mensen, probeer die weer te vinden en probeer 

weer te komen klaverjassen. Sterker nog: neem uw vrienden, vriendinnen en kennissen mee. 

Dan is het in ieder geval voor u gezelliger en voor ons ook. Daar ben ik van overtuigd. 

Aan de sfeer tijdens een klaverjasavond mankeert niets. Daar ben ik ook van overtuigd. Een 

mes op tafel kennen wij niet. 

 

Weet in ieder geval dat u van harte welkom bent!  

 

 

 

De speeldata voor de eerste helft van 2012 zijn: 
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Donderdag 5 januari, Vrijdag 20 januari,                                      

Vrijdag 3 februari, Vrijdag 17 februari, 

Vrijdag 2 maart, Vrijdag 16 maart, Vrijdag 30 maart, 

Vrijdag 13 april en Vrijdag 27 april. 

 

2 opmerkingen bij deze speeldata: 

-16 maart of 30 maart wordt ook verschoven naar de daarvoor liggende  

donderdag in verband met de toneeluitvoeringen van de toneelgroep Tante Sjaan van 

Oud Verlaat. 

-op 17 februari gaan we weer een dubbele aflevering spelen, waarvoor u zich vooraf 

op moet geven. Die avond wil ik een viervoud aan spelers hebben, zodat er niemand 

stil moet zitten. 

 

Nog een keer voor deze info: weet dat u op bovengenoemde data van harte welkom bent 

voor een paar potjes gezellig klaverjassen. 

Tot ziens in De Vierkap! En natuurlijk prettige dagen gewenst. 

 

Aad Karreman 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beste Vrijwilligers, 

 

Namens het bestuur willen wij jullie wederom heel hartelijk danken voor jullie inzet en 

enthousiasme in 2011. Wij willen jullie ook dit jaar weer uitnodigen voor de 

Nieuwjaarborrel in de Vierkap op 14 januari van 19:00 tot 20:00 uur. Na de borrel kan 

iedereen, zoals gebruikelijk, buiten een jeu de boules balletje gooien. 

 

Helaas heeft de kredietcrisis onze Vierkap ook te grazen genomen. Hierdoor kunnen we dit 

jaar, tot onze spijt, de gebruikelijke attentie niet aanbieden.  

Omdat wij vinden dat iedere vrijwilliger van de Vierkap dit eigenlijk wel verdient… staat er 

deze zomer wel een verrassend leuke vervangende activiteit gepland.  

 

Wij hopen op begrip voor dit uitstel en beloven dat dit uitstel geen afstel inhoudt.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onze reis naar Afrika. 

 

Wij (Jan en Ella Hermus) werden gevraagd een stukje te schrijven over onze ervaringen in 

Afrika en dat valt nog niet eens mee. Het is zo indrukwekkend om zoiets mee te maken dat 

schrijf je zo makkelijk niet op. Toch maar proberen. 

 

We zijn al twee jaar geleden begonnen met plannen maken voor de reis naar Zuid-Afrika met 

een groep vrienden, eerst nog vaag maar langzaam aan begon het meer vorm te krijgen, 

vooral toen Jan en Berry voor ons 2 routes gemaakt hadden. De één was wat meer 

toeristisch, de ander meer avontuurlijk en natuurlijk kozen we voor de laatste. En na veel 

voorbereiding, heen en weer gemail en voorbereidende etentjes, gingen we op 24 september 

op weg naar Schiphol, uitgezwaaid door veel familie, vrienden en bekenden. 
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In Johannesburg werden eerst de auto‟s opgehaald, 

dit zou ons onderkomen worden voor de volgende 

drie weken. Hierna gingen we, na uitgebreide 

informatie en uitleg, op weg voor onze grote tocht. 

Alleen het rijden in de 4 x4 aan-drive was al een 

leuke ervaring, links rijden, andere verkeersregels 

en het rijden van 4 wagens achter elkaar was een 

bezienswaardigheid. We gingen richting het 

Krugerpark waar we onderweg kennis hebben 

gemaakt met een tamme Hippo. Het was een jong 

nijlpaardje, Jessica, dat bij een overstroming 

aangespoeld was bij deze mensen. Nijlpaarden zijn normaal gesproken één van de 

gevaarlijkste dieren maar deze was duidelijk een stuk liever zoals je ziet. Ze is te volgen op 

de internetsite jessicahippo.com 

 

De eerste gamedrive, zoals ze de rondritten noemen met een gids, was geweldig. Alles is 

mooi en nieuw. De eerste dieren die je in het wild ziet, maken gelijk zoveel indruk. Ook de 

wandeling met een jonge leeuw was een bijzondere ervaring. We hadden een leuke gids die 

heel veel vertelde wat het wel erg interessant maakte. Het Krugerpark was niet zoals we 

verwacht hadden. Het was voorjaar, maar erg droog omdat het regenseizoen nog moest 

komen. Wel was er veel te zien doordat het zo kaal was. Verrekijkers en fototoestellen 

maakten overuren. Na een poosje wist je een beetje hoe je moest zoeken. Water daar was de 

meeste kans en als er gieren te zien waren, was er vast een kill geweest. 

 

Maar soms ook zomaar, ver weg of dichtbij, was van alles te zien. Cheeta‟s, buffels, 

leeuwen, apen, giraffen, vele soorten antilopen, olifanten en noem maar op. In het 

Krugerpark hebben we 3 keer overnacht en het verbaasde me telkens weer hoe goed en mooi 

het eruit zag met prachtig sanitair en vaak een openlucht douche, echt leuk. Ook had ik niet 

verwacht dat we zo goed en lekker konden eten daar. Er was zoveel te koop! Van Jan en 

Berry leerden we lekkere Afrikaanse gerechten maken en braaien, die overal aanwezig 

waren, zo leuk en gezellig. Wel was het al vroeg donker en moesten we met de lampjes op 

ons voorhoofd koken, waarbij we regelmatig elkaar verblinden doordat het lampje in 

iemands ogen scheen. 

 

Vanuit het Krugerpark gingen we verder naar Botswana. De grens oversteken was al een 

hele ervaring. Veel papiertjes moesten worden ingevuld en door de mond en klauwzeer, wat 

in Botswana geheerst heeft, wordt er veel controle uitgevoerd en vlees in beslag genomen ( 

want dat mag je niet rauw vervoeren.)  Daar hebben we op een zoutvlakte overnacht. Alleen 

met z‟n veertienen op zo‟n enorme vlakte, maakten we een flinke onweersbui mee wat heel 

indrukwekkend was. 

 

Via Botswana gingen we naar het Hwenge park in Zimbabwe. Ook hier was het erg droog, 

maar ook erg arm. Onder het bewind van Mugabe is er jaren oorlog geweest en zijn de 

parken „ uitgekleed ‟  
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Een prachtig park met een restaurant en een 

groot terras met uitzicht over het dal was 

helemaal vervallen, echt zonde. We zaten met 

elkaar te fantaseren hoe we dit weer op gingen 

bouwen. Jan ging de gamedrive doen, Marijke 

in de keuken, Rita gaat massages doen, 

Carolein in de bediening en ga zo maar door. 

We fantaseerden erop los. De mensen waren er 

ondanks de armoede erg vriendelijk en maakten graag een praatje in het Engels.  

 

In Zimbabwe hebben we bijzondere, verdrietige maar ook mooie dingen gezien.  

 

‟s Nachts was er een olifantje gepakt door 3 mannetjes leeuwen, wat vlak bij onze 

campingplaats was. Terwijl we hiernaar aan het kijken waren, werd er in de plas een jong 

nijlpaardje van 4 dagen oud gepakt door een mannetjes nijlpaard. Waarschijnlijk omdat hij 

bang was voor concurrentie omdat het jong ook een mannetje was. Het was voor ons een 

bizar en niet te begrijpen actie. Later op de dag zagen we de geboorte van een olifantje en de 

eerste stapjes die hij maakte met zijn kudde, zo mooi en angstig tegelijk omdat we ons 

bewust waren van de gevaren die overal loerden om hun heen en de nacht die snel ging 

vallen. De volgende dag hoorden we dat het goed ging met het jong.  

 

Na Hwenge gingen we naar de Victoria watervallen, die we vanuit de lucht en vanaf de 

grond hebben meegemaakt. Zelf vond ik het erg mooi om door het park te lopen en het water 

te voelen en te horen, geweldig. Maar de helikoptervlucht was zeker ook de moeite waard. 

Terug in Botswana stonden we een aantal dagen vlak bij de Chobe Delta, een groot 

vruchtbaar en water rijk gebied waar enorm veel dieren zijn zoals buffels, giraffen, olifanten, 

nijlpaarden, impala‟s enz. Daar hebben we een prachtige boottocht gemaakt met als 

afsluiting de ondergaande zon.  

 

Zelf zaten we op een camping een stukje verder waar 

een restaurant was met een watertje ervoor, ongeveer 

10 meter verder. Daar kwamen elke dag en avond 

vele kuddes olifanten drinken, wat zo leuk was om 

naar te kijken. Er waren ook veel jongen en ze lagen 

regelmatig in de bagger te rollen. Maar ook kwamen 

er giraffen heel voorzichtig een slok nemen en apen 

en wrattenzwijnen. 

 

 

Na het Chobe gebied begon onze reis weer terug naar 

Johannesburg en vlogen we met veel ervaringen en indrukken rijker terug naar huis. Het was 

voor ons een geweldige ervaring met geweldige mensen die we nooit meer zullen vergeten. 

Thuis werden we weer opgewacht door velen die benieuwd waren naar onze verhalen ( en 

die ons natuurlijk heel erg gemist hadden).  

 

Jan en Ella Hermus 
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Examen weerbaarheidtraining.        

                       
We hebben voor de kinderen een examen dag 

georganiseerd. Woensdag 14 december 2011 

was het zover. Net na de zomervakantie zijn 

we gestart met een vervolg op het boksen 

namelijk weerbaarheidtraining. De kinderen 

leren met allerlei handelingen de aanvaller van 

hun af te houden.  

 We zijn begonnen met een demonstratie 

partij tussen Sophie en Janike. Ze moesten 

laten zien wat ze de afgelopen jaren hadden 

geleerd. Nou en dat ging heel erg goed.  

 

Op het examen waren 3 jury leden oa. Maik, Ton en Johan en overall examinator Ge.  

 

Ze vonden dat de kinderen erg vooruit waren gegaan. Zij hebben iedere oefening beloond 

met een cijfer. De oefeningen werden bijgestaan door Madelon en Joan.  

De Kinderen zijn ook allemaal geslaagd voor hun examen.  

 

De shirts zijn gesponsord door de 

Gemeente. 

 

Ge heeft iedereen een rapport gegeven en 

hij vertelde nog aan de kinderen dat ze zo 

weinig mogelijk lessen moesten proberen 

over te slaan, des te beter je wordt.  

 

Nou flink dooroefenen en tot snel... 

 

Groetjes de trainer… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inloopmiddag, 

 

Niets is verplicht gewoon even binnen lopen. Gezellig even bijkletsen bij mooi weer lekker 

in het zonnetje voor de Vierkap. Vakantie foto‟s kijken van een club die Afrika door 
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getrokken zijn. En als verrassing een heerlijke maaltijd voor een kleinigheidje. Of van de 

enige Italiaan die in oud-verlaat woont een pasta maaltijd. 

 

De kosten zijn het echt niet lieve mensen, hartstikke leuk. 

Wij wensen een ieder een mooi kerstfeest en alle goeds voor 2012.    

 

Een inloper 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 17 december Kerst borrelen in de 4-kap    

                                                                                                  

De Vierkap was helemaal in kerstsferen gebracht. Het glitterde en schitterde aan alle kanten. 

Buiten hadden de mannen de kerstboom van lichtjes voorzien met een prachtig resultaat. De 

kerstborrel kon beginnen!        

                                                                                                                   

Vanaf 16 uur druppelden de mensen binnen en dit keer kwamen ze niet voor de 

kerstkraampjes, maar voor een gezellig samenzijn. Onder het genot van de heerlijke 

glühwein, erwtensoep, warme worsten of chocolademelk werden er weer gezellige contacten 

gelegd met elkaar met een kerstmuziekje op de achtergrond. Natuurlijk ontbraken de vers 

gebakken “ wereldberoemde oliebollen” gebakken door de wereldberoemde 

oliebollenbakkers uit Oud Verlaat niet. Deze vonden gretig aftrek. Er zijn circa 240 

oliebollen over de toonbank gegaan deze middag!  

 

Er kwamen weer vele mensen  naar de Vierkap, het was een gezellige drukte!                                                                                    

Dankzij alle vrijwilligers werd het weer heel geslaagd. Weer bedankt voor jullie inzet!  

                                                                                                                                                                           

Dit jaar werd er een kleine bijdrage gevraagd voor alle lekkernijen en hiervan wordt de helft 

gedoneerd naar het KWF, dit is het goede doel van dit jaar waar voor gekozen was! Dit doel 

is bij iedereen goed bekend en helaas kennen wij allemaal wel iemand die persoonlijk met 

deze ziekte te maken heeft of heeft gehad. Laten we hopen dat de bijdrage weer kan helpen 

bijdragen tot beter onderzoek naar deze verschrikkelijk ziektes.  

 

Ik wens iedereen, maar vooral alle mensen die het heel moeilijk hebben in deze tijd, mooie 

“warme” fijne en liefdevolle feestdagen.  

 
Van de verslaggeefster uit 

Oud Verlaat Willeke 

Hoogland     
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Sinterklaas-poppenkast bij Peuterspeelzaal Dikkie Dik 
 

 

Vrijdagochtend 2 december zaten alle peutertjes gespannen samen met papa of mama te 

kijken naar een geweldig poppenkastspel van juf Irene. Jan Klaassen en Katreintje mochten 

hun schoen zetten, maar Boris Boef had de cadeautjes gestolen ! Gelukkig kwam de politie te 

hulp en was iedereen weer blij! Het was erg gezellig en voor alle kinderen was er een mooi 

kado. Daarna mochten de peuters een speculaasje versieren, terwijl de papa‟s en mama‟s nog 

even een kopje koffie bleven drinken. Het was weer een heerlijke ochtend!  

 

Sinds begin van dit schooljaar is Juf Irene bij ons op de peuterspeelzaal. Zij stelt zich graag 

even voor: Mijn naam is Irene Zweere en sinds september 2011 werk ik als peuterleidster 

bij psz Dikkie Dik samen en naast Karin. Ik vind het erg leuk bij Dikkie Dik en heb het 

prima naar mijn zin. Ik ben getrouwd met Gerard en heb 3 kinderen. 

Verder werk ik ook als peuterleidster bij psz  Het Hobbelpaard in Moerkapelle sinds 1995. 

Maar ik ben ook kraamverzorgende bij Careyn kraamzorg. Zoals jullie lezen heb ik geen tijd 

om me te vervelen! 

 

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe peutertjes!  
Zoekt u een peuterspeelzaal voor uw peutertje of kent u iemand in de buurt?  

Dan nodigen wij u graag uit om samen met uw kindje bij ons langs te komen.  

Peutertjes kunnen vanaf 2 jaar en 3 maanden bij ons terecht. 

Elke woensdag en vrijdag ochtend zijn wij te vinden in “De Vierkap” waar de 

peuterspeelzaal gevestigd is. Vanaf 1 jaar en 6 maanden kan uw kindje bij ons ingeschreven 

worden. De bijdrage is inkomensafhankelijk. Er is geen wachtlijst! 

 

Ons telefoonnummer is: 010 – 4561651                          

Adres: Peuterspeelzaal “Dikkige Dik” 

          Vlietkade 37 

          2761 DT Zevenhuizen - Oud Verlaat 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij, Jannie en Cees Suurland, gaan om gezondheidsredenen verhuizen naar een 

flat in de Nesselande. Maar we kijken 2 km verder uit over de plas  naar Oud – 

Verlaat. 

 

We zullen Oud-Verlaat missen maar we blijven nauw verbonden  met de Vierkap 

en vele Oud–Verlaters. Ons nieuwe adres wordt met ingang van 1 februari.   

 

Marcel Duchampplein 47 

3059 RD Rotterdam  

 tel 010-4569161 
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