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Uitgever       
 
Buurtcentrum De Vierkap  

 Redactie,  
Jannie en Cees Suurland.  
 

Eindredactie 

Kees van der Heijden   
inforedactie@oudverlaat.nl 
   

Infobezorgers 

Barend Stofbergen. 
Gina van Dooren. 
Joost Speksnijder. 

 
Abonnementen  

De Vierkap Info verschijnt 4 keer per jaar. 
Voor de inwoners en de daar gevestigde 
bedrijven in Oud Verlaat is de Vierkap 
Info gratis. Voor oud-bewoners en 
geïnteresseerden kunnen wij de Vierkap 
Info opsturen tegen een geringe 
vergoeding.  

Correspondentieadres  

Jannie Suurland  
Wollefoppenweg 121  
2761 DL Zeven huizen  
Tel: 010 -4569161  
jannie.suurland@gmail.com 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

      
 

Klaverjassen; Vrijdag, 14 en 28 oktober, 

11 en 25 november en 9 en 23 december 

vanaf 20.00 uur.  

 

Soos; Dinsdag , 11 en 25 oktober, 8 en 22 

november, 6 en 20 december. Aanvang 

14.30 uur. 

 

Boxen; Woensdag 17.30 t/m 18.30 uur 

jeugd en woensdag 19.30 t/m 20.30 uur 

ouderen. (niet in schoolvakantie) 

 

Inloopmiddag; Zaterdag 22 oktober en 12 

november. Aanvang 16.30 uur.  

 

Knutselclub; woensdagmiddag  13.30 tot 

15.00 uur. 12 oktober, 23 november  en 14 

december 

 

Toneelrepetities; Maandag, vanaf 20.00 

uur van september eind maart. 

 

Kerstborrel; 17 december. Er komt nog 

nader bericht over. 

 

Dansen; Vrijdag 7 en 21 oktober, 4 en 18 

november, 2 en 16 december vanaf 20.00 

uur. 

 

Gemeente-avond; 8 november . Zie hart 

van Holland. 

 

Toneelvoorstellingen; 

16 en 17 maart 2012. 

23 en 24 maart 2012. 
 

Oud papier voor de school bij de 

Vierkap; Vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur 

en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 

13-15 oktober, 10-12 november, 

8-10 december, 9-11 februari, 

8-10 maart, 12-14 april en 

28-30 juni. 

mailto:jannie.suurland@gmail.com
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Bestuur 
 
Voorzitter 
Marieke Luit. 
 
Secretaris 
Mevr. F. Heilker 
Vlietkade 21 
2761 DT Zevenhuizen 
Tel. 010-4201380 
femkeheilker@hotmail.com 
 
Penningmeester 
Dhr. J. Hermus 
Vlietkade 31 
2761 DT Zevenhuizen 
Tel. 010-4561183 
 
Bestuursleden 
 
Mevr. J. Suurland  
Wollefoppenweg 121 
2761 DL Zevenhuizen 
Tel. 010-4569161 
Jannie.suurland@gmail.com 
 
Dhr. P. Meijer 
Vlietkade 21 
2761 DT  Zevenhuizen 
Tel. 010-4201380 
 
Hans de Vroedt 
Strandweg 29 
 
Suzan Hermus 
Vlietkade 31 
 
Anouk Brouwer 
Vlietkade 17 
 
Bestuurslid J&J 
Dhr. H Swemmelaar 
Wollefoppenweg 14 
2761DP Zevenhuizen 
Tel. 010-4550921 
 
Beheer  
Mevr. L. Snoei-Boeve 
Wollefoppenweg 131 
2761 DL Zevenhuizen 
Tel 06-38314233 

caslin@zonnet.nl 
 
Site http://www.oudverlaat.nl/Bestuur 
Vrijwilligers Vierkap 

Vrijwilligers Vierkap 

Baas Dicky 

Balke Anja  

Beek Willem en Janneke 

Boer Martine de 

Vrijwilligers Vierkap 

Boudewijn Carolijn en Ton 

Brouwer Ton en Inge 

Brouwer Anouk 

Dooren Linda en Rob 

Drunen Maaike van 

Elshout Jamay van de 

Elshout Gè van den 

Have Gerrie en Hans van de 

Heijden Kees van der 

Hermus Ella en Jan 

Hermus Suzan 

Hoeven Raldi van de 

Karreman Aad 

Koetsier Carla 

Krijgsman Gerrie 

Krijgsman, Marco 

Leeflang, Silvia 

Luijt Marieke 

Maasland Teus 

Mannekes Bram en Cisca Nieuwveld 

Matlener Johan 

Meijer Peter en Femke Heilker 

Melker Nel de 

Nieuwland Pleun en Aad 

Okhuijzen Riet en Ed 

Oskam Huib 

Paul Rita 

Reijm Wilco en Sandra 

Snoei Linda 

Spek Miranda van der 

Stofbergen Trijnie en Barend 

Stofbergen Arie 

Suurland Jannie en Cees 

Swemmelaar Herman en Willeke 

Hoogland 

Swemmelaar Sanne 

Taal Yvonne en Cock 

Veelen Kees en Marjan van 

Veen John van  

Vroedt Rita en Hans 

Winkel Elma 

Zwart en Kees de  

mailto:femkeheilker@hotmail.com
http://www.oudverlaat.nl/
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Van de Redactie. 

 

Alle inzenders van kopij worden weer bedankt. Heb je een stukje voor de volgende Info: 

stuur het op. Het is altijd welkom. 

Namens de hele redactie, (met Jannie en Cees Suurland) weer veel leesplezier. 
 

                                                            Kees van der Heijden, Eindredactie. 

 

Er gebeurt zo veel in ons leven! Niet alleen bij mij maar bij zoveel mensen om ons heen. 

Verdriet, pijn, verlies, (verwachte) geboorte, liefde. Noem maar op. Het is er natuurlijk altijd. 

Het is niets nieuws. Maar soms lijkt het wel alsof alles in 1 keer als een wervelwind om je 

heen raast. Het probeert je met wortel en al uit de grond te rukken. In rap tempo vervagen 

grenzen of worden ze verlegd. Je probeert je evenwicht te herpakken en zoekt naar de zon. 

Soms lukt dat niet. Maar gelukkig lukt dat vaak ook wel. Ondanks de veranderde situatie. Je 

pakt de (nieuwe) draad weer op, kijkt over je (nieuwe) grenzen heen en ziet ineens weer hoe 

mooi simpele eenvoudige dingen eigenlijk kunnen zijn. Tja, Carpe Diem. Het blijft een 

favoriete uitspraak van me. 

 

Ook wij pakken de draad weer op. De vakantie achter de rug, een nieuw seizoen van de 

Vierkap weer van start. De zomer voorbij, (sorry, het heet echt zo!) de herfst weer voor de 

deur. En zo springen we met iedere Info van seizoen naar seizoen, van jaar naar jaar. Delen 

we lief en leed met elkaar.  

 

Net voor de vakantie hadden we het volleybal toernooi. Op het veld in plaats van op de 

parkeerplaats. Het weer was ons op vrijdag en zaterdag niet echt gunstig gezind. Jammer, 

maar de gezelligheid en de sportiviteit waren er zeker niet minder om. Gewoon weer een 

geslaagde editie.  

 

Ons nieuwe Vierkap seizoen hebben we geopend met het buurtfeest. Ook nu had het weer 

beter gekund. Maar goed. Het weer is al zo vaak punt van discussie. Ik zal er niet nog eens 

een schepje boven op doen. Het was leuk! Het was gezellig. Goede muziek en lekker eten. 

Tenminste, dat laatste was deels afhankelijk van de bakkunsten van een ieder afzonderlijk 

want het bakken van je stukje vlees was eigen verantwoordelijkheid. Maar volgens mij is dat 

wel goed gekomen.  

 

Vorige keer schreef ik dat ons bestuur niet compleet meer was omdat onze nieuwe voorzitter 

ineens onze nieuwe beheerster werd. Weet natuurlijk niet wat jullie ervaringen zijn maar wij, 

het bestuur, zijn erg tevreden met Linda als beheerster.  

 

En ons bestuur is ook weer compleet!  

Hans de Vroedt, Suzan Hermus en Anouk Brouwer versterken sinds kort ons team! En met 

hen halen we een hoop inspiratie en enthousiasme binnen. Suzan en Anouk zullen met hun 

jeugdige leeftijd een brug kunnen slaan tussen de jeugdige gebruikers en bezoekers van de 

Vierkap en de bestuurlijke activiteiten.  

Samen hebben we de draad weer opgepakt na de vakantie. We hebben zelfs een heuse 

portefeuille verdeling gemaakt. Ook het „vrijwilligers statuut‟, waar we tijdens de 
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vrijwilligersvergadering in mei van dit jaar over gesproken hebben is weer afgestoft en ligt 

klaar voor een doorstart.  

 

Laat dat nieuwe Vierkap seizoen maar komen. Ik ben er klaar voor. En…. 

HE! De zon schijnt! Letterlijk! Sorry beste mensen. Ik ga naar buiten. Toch nog even 

proberen wat zonnestraaltjes mee te pikken.  

 

Ohja, vergeten jullie de agenda niet te checken. Er komen weer verschillende leuke dingen 

aan. En hou ook vooral de website in de gaten want misschien worden er nog wel wat 

nieuwe plannen geboren. 

 

Namens het bestuur 

 

Femke Heilker 

 

 

Buurtberichten. 

 

 

 

 

 

 

Teus en Ria Maasland zijn 40 jaar 

getrouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor en Alie Bos zijn 

60 jaar getrouwd. 

 

 



 

 

 

 

(5)  De Vierkap INFO Herfst 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert en Annie Paul 

Zijn 50 jaar getrouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Marijke Visser is 

 

SARAH geworden 
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Jan en Rina Dullaard 50 jaar getrouwd 
             23 augustus 1961  -  23 augustus 2011 

    

    
 

   

    

    

    

    Op 6 augustus 2011 werden de Zuid-Hollandse Kampioenschappen voor 

pony’s gereden. Joan van Veelen is hier kampioen geworden in de klasse 

B springen met haar pony. 

 

Ze heeft een kampioenslint, een beker en een mooi deken gewonnen. 
   

    

    

    Einde buurtberichten. 
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      Peuterspeelzaal      

          Dikkie Dik 
 

 

De zomervakantie is al weer voorbij. Elke woensdag en vrijdag ochtend 

komen de peutertjes weer spelen. Er is een nieuwe juf ! juf Irene is nu samen 

met juf Karin de vaste leidster bij Dikkie Dik. Met veel plezier en 

enthousiasme zijn ze samen begonnen ! 

 

Door een nieuwe dagindeling ziet de ochtend er nu iets anders uit: 

Nadat de peuters naar mama hebben gezwaaid gaan we om 09.00 uur starten 

met een kleine activiteit, bv. plakken of kleuren. Om 10.00 uur gaan we 

opruimen en gezellig eten en drinken aan tafel, hierna even plassen en dan in 

de kring. Hier lezen we voor of gaan we zingen, dansen of bv. muziek maken. 

Dan om 11.00 uur jasjes aan en lekker naar buiten, op de glijbaan, wip of in de 

zandbak. Om 11.30 uur gaan we weer in de kring en worden de peuters weer 

opgehaald.  

 

Deze vaste indeling geeft structuur en rust aan de kindjes. Dit samen met het 

taalstimulerings programma PUK zorgt ervoor dat de peuters optimaal kunnen 

genieten van een gezellige leerzame ochtend ! 

 

         

  
 

 

 

Heeft u vragen of wilt u eens bij ons komen kijken, dan nodigen wij u graag 

uit om samen met uw kindje bij ons langs te komen. Peutertjes kunnen vanaf 2 

jaar en 3 maanden bij ons terecht. 
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Vanaf 1 jaar en 6 maanden kan uw kindje bij ons ingeschreven worden. 

Wel eerst even een afspraak maken a.u.b !  

 

Op woensdagochtend is er een overblijfregeling van 11.30 uur tot 12.15 

uur ! 

 

Ons telefoonnummer is:  010 – 4561651 

Adres: Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” 

           Vlietkade 37 

           Oud-Verlaat                                           juf Karin en juf Irene. 

 

 

Herfst….. !! 
 

 
In veel opzichten een somber vooruitzicht, want….. 

De scholen zijn weer begonnen. 

De meeste vakanties zijn voorbij (gevlogen). 

 

Voor het verenigingsleven gelden afwisselende stemmingen, want:  

Het voetbalseizoen 2011-2012 is begonnen (leuk). 

 De zomersporten slepen zich naar het seizoenseinde (minder). 

 De schaatsers zijn al vol op in voorbereiding op hun seizoen (spannend). 

Enzovoort, enzovoort…. 

  

Zo ook in en bij de Vierkap in Oud Verlaat: 

Het beachvolleybal is gespeeld (weer verleden tijd voor een jaar). 

Het buurtfeest is gevierd (ook passé voor een jaar). 

De soos is weer begonnen (gezellig). 

 Enzovoort, enzovoort…. 

 

En ook het klaverjasseizoen 2011-2012 is van start gegaan.  
Op 2 september om precies te zijn. De opkomst was deze eerste avond nog niet 

geweldig, maar daar schijnen we een abonnement op te hebben. Ik weet zeker, 

dat de bezetting heel spoedig zal verbeteren. De uitdaging is natuurlijk: de 

cijfers van het vorige seizoen te overtreffen, maar daar heb ik u, en uw 

vrienden, kennissen en bekenden voor nodig. 

De gezelligheid was al aanwezig, dus de sfeer kan geen belemmering vormen 

voor uw bezoek aan onze klaverjasavonden, waardoor “onze” klaverjasavond 

dan automatisch ook “uw”en “hun” klaverjasavond wordt. 

 

Weet dat u van harte welkom bent! 
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Voor de meeste mensen is zo‟n avondje klaverjassen ontspanning, waarbij wel 

het optimale uit een hand kaarten geprobeerd wordt te halen. Soms krijgt men 

zo‟n “wereldkaart” in de handen, dat een monsterscore onvermijdelijk is. Daar 

moet men dan wel gebruik van maken, en de hoogste competitiescore van het 

vorige seizoen (en tevens de geschiedenis) van 5841 punten te overtreffen. 

De tweede uitdaging is: overtref de hoogste score van de vrije pot (6124 p.). 

Dat zal niet mee vallen, echter records zijn er om gebroken te worden, moet u 

maar bedenken. 

 

Aan het eind van het seizoen gaan we bekijken of Ton Eijer de wisselbeker 

weer in moet leveren, of dat hij hem mag houden. Sportief gezien hoop ik dat 

hij hem in moet leveren, want ik gun iedereen hem een keer in bezit te hebben. 

Weer een reden voor u om te komen klaverjassen, want hoe meer tegenspelers, 

hoe groter de kans dat Ton zijn meerdere ontmoet. Het kan dus met uw hulp 

een spannende competitie worden. 

 

Als TON weer iedereen te goed af is, heeft hij die beker wel verdiend. Eerlijk 

is eerlijk. 

 

Nog even een reminder: de klaverjasdata voor dit jaar (2011) zijn: 

2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 

11 en 25 november en 9 december. 
Over het vervolg van het seizoen wordt u later in dit jaar 

geïnformeerd. 

 

Nog een keer voor deze info: weet dat u op bovengenoemde data 

van harte welkom bent voor een paar potjes gezellig 

klaverjassen. 

Tot ziens in De Vierkap! 

 
Aad Karreman 
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 Belangengroep Oud Verlaat 

 
Deze keer is er niet veel te melden: 

 

We zijn een afspraak met het gemeentebestuur aan het maken om tot een goede 

overlegstructuur te komen. Zoals bekend was er de laatste jaren met het bestuur van de 

gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle onder leiding van interim-burgemeester Fijen in het 

geheel geen overleg mogelijk. Zijn devies was: „‟als het je niet bevalt loop je maar naar de 

rechter‟‟. Dat kan natuurlijk en dat hebben we ook wel gedaan, maar dat vinden wij niet de 

manier om met elkaar om te gaan. 

Als het gesprek heeft plaatsgevonden, zullen we hierover berichten. 

 

Handhaving: Brasserie „t Zonnetje heeft voor de zoveelste keer een illegale uitbreiding 

gebouwd, nu aan de kant van de plas. De gemeente zegt te handhaven, maar daarvan is niets 

te merken. De uitbouw staat er nu al maanden.  

 

Eendrachtspolder: aan de roeibaan in de Eendrachtspolder wordt hard gewerkt. De baan zelf 

is nu ongeveer gereed. Nu moeten er nog allerlei gebouwen en gebouwtjes komen. De 

inlaatconstructie voor de waterberging is ook gereed. Er vindt veel grondverzet plaats voor 

de waterberging. 

 

Nieuwe ontwikkelingen worden gepubliceerd op de website van De Vierkap, 

www.oudverlaat.nl   

 

Steun de Belangengroep! Velen uwer hebben aan onze oproep gehoor gegeven en zijn 

donateur geworden, dan wel gebleven. Mocht u dit jaar nog niet hebben bijgedragen, dan 

verzoeken wij u de bijdrage van tenminste € 10,= over te maken op ING bankno. 

7910540 ten name van Belangengroep Oud Verlaat te Zevenhuizen onder vermelding 

van donatie 2011 en naam en adres. Zoals bekend is één euro hiervan bestemd voor het 

Rotteverband. 

 

Namens het bestuur van de Belangengroep Oud Verlaat. 

 

Ton de Snoo 

 

Belangengroep Oud Verlaat 
 
 

 

http://www.oudverlaat.nl/
http://images.google.nl/imgres?q=belangen&hl=nl&biw=1170&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=pMWEvksP862Z2M:&imgrefurl=http://www.areaconsult.nl/22-Boven_de_partijen_staan_vaak_van_belang.html?a=4771&docid=pay7mQ2RGSwLiM&w=800&h=590&ei=sCl-TuCSGImE-wavjvmRDQ&zoom=1
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AUTOSERVICE  
PEET SCHENK   

 

 Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s met garantie 
 Onderhoud, APK-keuring, Reparaties en Schadeherstel 
 Eventueel vervangend vervoer beschikbaar   
 
Strandweg 13   
2761 DM  OUD VERLAAT (aan de Zevenhuizerplas) 
Tel.: 010-45.50.459  Fax: 010-22.80.943 

Email: info@autopeetschenk.nl    
Internet: www.autopeetschenk.nl 
 

 

 
Voor installatie,onderhoudt en reparatie van airco‟s in uw auto,huis of kantoor. 

Tevens het adres voor verkoop en onderhoudt van alle merken transportkoelmachines.  
 

CMS Mobiele aircoservice&transportkoeling 

Hoofdweg zuid 64 c 

2912EE Nieuwerkerka/d IJssel 

Tel 06-55135738 

Fax 0180-319763 

E Mail cmsairco@zonnet.nl 

Dealer van Gree&Fuji air-conditioning en Zanotti&Mitsubishi transport koelmachines   
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De wel niet leuke week deel 2 

De vorige keer in: de wel niet leuke week. 

 

 

Even later is ze op het veldje. Voor de volleybal.Het veld ligt er al. 

Alleen het net nog. Zegt papa. Ze zetten de paal er in maar hij valt om 

op de teen van Liza. Ze huilt heel hard. Ze is thuis. Haar moeder zegt dat het gebroken is en 

er moet gips om heen. 

 

Het nieuwe deel: 

 

Een paar dagen later zit Liza op de bank met haar been in het gips.  

Mam?! Ik wil drinken! En pap?! Ik wil mijn boek! Zeg doe dat even zelf! Roept papa vanaf 

boven. Dat kan ik toch niet!!!! 

Oja, ik kom al.  

Eenmaal beneden: hier is je boek en wat wil je drinken? Vraagt papa 

Een cocktail met aardbeien en banaan en appel en en en en en en en en en en en en en en ….. 

Ho maar hoor. Het was maar een grapje hoor. Zegt Liza. 

Nee, doe mij maar lekker thee.  

Papa komt met de thee en glijd uit over een sok en de thee valt over het gips van Liza. Onee! 

Pap, wat doe je nou het gips mag niet nat worden anders wordt het zacht en helpt het niet 

meer. Daar gaat het niet om schat, doet het geen zeer? Vraagt papa 

Nee, het doet geen pijn maar we moeten wel naar het ziekenhuis. 

Even later in het ziekenhuis: hallo Liza je eigen dokter is ziek dus ik val in.  

Hoi. Zegt ze een beetje dromerig. 

Kom maar mee naar deze kamer, hier ga ik je nieuw gips geven. 

Ja is goed. Zegt ze weer dromend. 

Wow, echt een gave dokter. Denkt ze. 

Zo dat is gedaan hoort ze opeens en ze schrikt wakker uit haar droom. 

Je bent klaar Liza. Heb je het gips al gedaan en heb je er al wat op geschreven? Leuke 

schoenen heeft u aan dokter, waar heeft u die vandaan? 

Ze probeert echt alles te doen om nog langer bij de dokter te zijn. 

Nou Lisa kom. Zegt haar vader. 

Ze rijdt met de rolstoel dromerig de gang op. 

Haar vader geeft hem een hand en bij de deur een knipoog. 

 

Gelukkig mag ze over 2 weken voor controle terug komen. 

 

Tot de volgende keer. 

Demi-jane-meijer   
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Oud-Verlaat - Op 28 maart 2009 stapten 

Thea Kennepohl en Bernard Mulder, van de 

Rottekade 15, op de fiets voor de reis van 

hun leven. Ruim twee jaar later kwamen ze 

met „hoofden vol indrukken en ervaringen' 

weer huiswaarts waar ze een warm welkom 

kregen van familie en vrienden. 

 

"We waren aan het wandelen in Italië en 

hadden zo'n heerlijk vrij' gevoel, maar ook 

de neiging verder te wandelen”. Weer terug 

op het werk kwam de vraag op tafel `wat 

zou je doen als je een miljoen zou winnen?'. Daar wisten we het antwoord wel op: de rugzak 

mee en wandelen door Nieuw­­Zeeland vertellen Thea en Bernard. Het plan kreeg steeds 

meer vorm en toen duidelijk werd dat er voldoende geld op de bank stond om een grote reis 

te gaan maken besloten ze: we gaan niet wandelen, maar pakken de fiets! Daarvoor moest 

Thea haar baan als zorgmanager vaarwel zeggen en ook Bernard zette een punt achter zijn 
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werk als ontwerper van kleine apparaten. "We kochten een goede fiets en werden lid van de 

Club van Wereldfietsers. Daar kregen we heel wat ervaringen en tips mee voor onze reis:” 

 

Op de pedalen.  

Alles hadden we bij ons voor onder­weg; inclusief eten en drinken voor één tot twee dagen. 

Voor we aan de grote tocht 

begonnen reden we eerst proef naar 

en in Duitsland; met elk 25 kilo aan 

bagage op de heenweg en 20 op de 

terugreis. Toen waren we klaar voor 

vertrek. We hadden een route 

gemaakt vanuit huis naar India met 

de afspraak dat 

we daar verder zouden beslissen 

over de rest van de reis." 

Nederland, België, Duitsland, 

Frankrijk, Zwitserland, Italië, 

Griekenland, Turkije; de eerste 

periode was er een van vlakke 

routes om aan zowel de fiets als de 

omstandigheden te wen­nen, maar in Griekenland kwamen de eerste heuvels en bergen.  

 

In Turkije ontmoeten we een Turkse gids en hij vertelde vol enthousiasme over de 

geschiedenis, cultuur en bezienswaardigheden van Turkije. We hadden eerst gepland 

om door alle landen te fietsen maar door de enthousiaste verhalen veranderde we het plan. 

We gaan de landen bezoeken en zullen daar de culturele hoogtepunten gaan bezoeken, dus in 

elk land maken we een rondje. Door dit besluit zouden we waarschijnlijk niet alle landen 

kunnen bezoeken die we gepland hadden maar het voelde voor ons veel beter en het gaf ons 

ook rust. 

 

Toen we in het oosten van Turkije aangekomen waren, was het onrustig in Iran en dus 

besloten om daar maar wat later heen te gaan. We waren erg benieuwd naar het land, de 

cultuur en hoe de mensen daar leefde in een Islamitische republiek. "We vlogen vanuit 

Turkije naar Kirgizië en maakten een 

trektocht te paard van zes dagen. Verder 

via Oezbekistan en weer gevlogen naar 

Iran. Daar zijn we twee maanden 

gebleven, 1 maand gefietst en 1 maand 

met het openbaar vervoer de historische 

steden bekeken. In die tijd was het erg 

onrustig op de grens van Iran en 

Pakistan; daar konden we niet zelf 

fietsen. En dus werd het plan aangepast 

en vlogen we naar Dubai en verder naar 

India waarvoor we een visum voor zes 

maanden hadden." 
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Mensen ontmoeten 

We reden geen rechte lijn door het 

land, maar genoten van de mensen die 

we onderweg ontmoetten. "We 

werden overal gastvrij ontvangen. We 

konden overal slapen en eten en 

stonden verbaasd over de enorme 

gastvrijheid. Daardoor hebben we veel 

bezoeken afgelegd en ontzettend veel 

gezien van de landen zelf. We fietsen 

door India van noord naar zuid 

en ervoer dat elk district zijn 

eigenheid heeft. Ook reisden we een 

stuk met de trein richting Calcutta en 

we deden een trekking in Sikkum, 

gelegen in het noorden van India." 

Van Calcutta ging het via de lucht 

naar Thailand waar het op dat moment net heel onrustig was in de hoofdstad Bangkok. "Er 

werd volop geschoten en dat waren dan ook spannende dagen. We zetten koers richting 

Maleisië en Singapore en besloten verder te gaan via Java en Bali om daar het vliegtuig te 

pakken naar Australië. 

 

"Tot 500' kilometer van Darwin 

(Catherine) was het erg heet, zo‟n 

45­47 graden. We besloten een 

auto te huren en genoten 

vervolgens van centraal Australië 

wat meer dan de moeite waard was. 

Het rode centrum van Australië 

was begroeid met grassen, bloemen 

en planten daar het voorheen 

geregend had, een hele speciale 

ervaring om te zien hoe mooi de 

natuur is na periodes van intense 

droogtes. Vervolgens vlogen we 

naar het noordoosten en pakten 

daar de 

fiets weer op. We hebben 2 keer 500 kilometer gefietst daar onze tijd in Australië afliep. Het 

eerste gedeelte door Table­land; een stukje Australië wat erg veel op Ierland lijkt. Ook qua 

weer met het verschil dat de regen niet koud aanvoelt. Toen de laatste kilometers naar 

Brisbane. In Brisbane verbleven we een paar dagen bij een echtpaar waarvan de vrouw 

oorspronkelijk Nederlandse was. In Australië en Nieuw­Zeeland zijn we veel 

Oud­Nederlanders‟ tegen gekomen die in deze landen meer mogelijkheden zien en genieten 

van de ruimte en het ongedwongene. In Brisbane zijn we overgestoken naar een vriendin in 
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het Nieuw­Zeelandse Christchurch, inmiddels voor velen bekend door de aardbevingen daar. 

Na een kleine twee maanden rond gereden te hebben en intens genoten van het Zuidereiland 

namen we de boot naar het Noordereiland. We fietsten verder over het Noordereiland in een 

rechte lijn naar Auckland 

 

Veilig 

In veel landen waren we een bezienswaardigheid. Soms had men nog nooit eerder een toerist 

gezien! We hebben ons geen moment onveilig gevoeld tijdens de vele ontmoetingen 

onderweg; we gingen altijd uit van positief denken, doen en werken. We genoten van de 

natuur en de cultuur van elk land, maar ook van de vele leuke contacten en van zaken die op 

een andere dan voor ons gebruikelijke wijze werden geregeld. Je bent een reiziger, je wordt 

gastvrij ontvangen en krijgt overal vers eten wat voorhanden is; we hebben uitsluitend 

gastvrijheid ontmoet. 

 

Aanvullend:  

In landen als Thailand en Maleisië was men wel gastvrij, 

maar daar was men aan buitenlanders gewend en draaide 

het al snel om geld. We hadden met elkaar afgesproken: 

we blijven maximaal twee jaar onderweg, maar als we het 

genoeg vinden, gaan we naar huis. "Het feit dat we zo lang 

zijn weggebleven zegt genoeg over de beleving. We 

hebben enkele leuke 

herinneringen meegebracht (onderweg opgestuurd), maar 

eenmaal thuis moesten we wel erg wennen. We waren een 

vreemde in ons eigen huis. Na een paar weken waren we 

weer een beetje gesetteld en gaat nu het „gewone‟ leven 

weer verder. De reis die we nu gemaakt hebben was echter 

eenmalig en daar moest bovendien vooraf ontzettend veel 

voor 

worden geregeld en georganiseerd. We gaan zeker nog 

een keer, maar dan een kortere periode:' 

 

Wil je meer over onze ervaring weten bezoek dan als eerste 

onze website. Nog aanwezig tot ca Jan 2012. http://voor-en-

tegen-wint.traveljournal.net 
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Beste vrienden en liefhebbers van de Vierkap 

 

 
 
Zaterdag 27 augustus was weer het jaarlijkse buurtfeest in de Vierkap  te Oud Verlaat. Dit 

jaar hadden we gekozen voor een andere vorm. Op het veld kon je meedoen aan allerlei 

sportieve onderdelen, zoals voetballen, volleyballen en jeu de boules. Helaas waren de 

weergoden niet op onze hand en viel dit letterlijk en figuurlijk allemaal in het water.  Toch 

waren er een aantal jongens heel enthousiast aan het volleyballen en aan het voetballen 

geslagen …..uhh dit was meer modderworstelen.  De regen viel met bakken uit de lucht. De 

wedstrijden werden geschrapt van het programma.  Alleen de fanatiekelingen onder ons 

gingen toch even met de bal spelen.  

 

De  rest bleef liever binnen in de Vierkap gezellig met een kopje thee of een wijntje. Er werd 

een gezellig muziekje gedraaid om er een beetje sfeer in te brengen. De snoepkraam werd 

weer druk bezocht door alle kindertjes uit Oud Verlaat. De tandarts zal wel niet zo blij zijn 

met deze snoepkraam? 

 

Natuurlijk ontbrak het springkussen niet voor de kleintjes, maar ook deze werd wel wat 

…uhh vochtig van al die nattigheid.  Maar hier hadden de kinderen geen last van hoor! 

Vanaf 18 uur kon er gebarbecued worden. Een ieder kon een barbecuepakket afhalen bij de 

bar inclusief friet, Sangria en salade. Wel moest je zelf je vlees nog even braden op de 

barbecue, maar dit was juist erg gezellig. Samen even braaien en een praatje met elkaar bij 

de barbecue. Een gezellig muziekje zorgde voor een goede sfeer.  

 



 

 

 

 

(22)  De Vierkap INFO Herfst 2011  

‟s Avonds was er een wedstrijd stierrijden en dat viel niet mee voor de meesten. De stier was 

namelijk heel wild! De volwassenen bakten er weinig van en hielden het niet langer vol als 

circa 30 seconden. Ik dacht dat Oud Verlaat een boerendorp was? Dit zit toch in de 

genen????                                                                           

 

 Enfin, de kinderen waren hier wel goed 

in! Olivia won de wedstrijd. Later op de 

avond gingen de voetjes nog van de 

vloer en werd er uit volle borst mee 

gezongen. Zo konden we weer terug 

kijken op een leuk en gezellig 

buurtfeest! 

 

 

 

Alle vrijwilligers weer heeeeeeeeeeeeeeeel erg bedankt voor jullie inzet! Dankzij jullie was 

het weer een zeer geslaagde dag! 

 

Van de verslaggever uit Oud Verlaat: Willeke Hoogland 
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============================================================================= 

De opbrengst van KWF in oud-verlaat heeft € 765,70 opgebracht. 

Alle gevers en collectanten bedankt. 

 

 Na 50 jaar mij ingezet te hebben voor dit goede doel als collectant en later hoofd afdeling 

oud-verlaat, stop ik er mee. Ook Diny Bos stopt na ruim 40 jaar collecteren. 

 

 We laten het nu over aan de jongeren. Femke Heilker gaat het van mij overnemen. 

 

Alle collectanten bedankt voor de fijne samenwerking. 

 

Femke jou wens ik veel succes.  Jannie Suurland 
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           Hallo allemaal!!! 

 
Woensdag hebben we weer gezellig geknutseld. 
We maken een keer in de 4 weken de mooiste dieren, tasjes, 

bomen en noem maar op. 
Aankomende keren gaan we leuke dingen maken voor Sinterklaas 

en de kerst. 
Ook de moeders vinden het erg gezellig. 

De kinderen worden tegenwoordig niet meer afgezet zodat moeder 
boodschappen kan gaan doen. 

Maar moeder blijft er gezellig bij. 
Dus kinderen en moeders, zet de volgende data in jullie agenda!! 

 
Woensdag 12 oktober 

Woensdag 23 november 
Woensdag 14 december 

 
We beginnen om half 2 tot 3 uur en het kost 2.50 per keer. 

 
                       Tot snel!!!! 

     Groetjes: DE KNUTSELCLUB!!! 
 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?q=knutselen&hl=nl&biw=1170&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=O1kYYwJpaO1IvM:&imgrefurl=http://www.fascinatio.nl/buurtgroep.php&docid=d6yVfPJ1eLlpHM&w=300&h=281&ei=sip-TvX3JMGk-gagwJX6BQ&zoom=1
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